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Bid voor de zielerust van de Heer
Remi VAN DE SANDE

echtgenoot van Mevrouw

Irene VAN PEVENAEGE,

geboren te Rijsel op 29 maart 1899 en
godvruchtig overleden in het St-Elisa-
bethhospitaal te Oudenaarde

op 27 juli 1981, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken.

Lid van de Mijnwerkersbond.

Zalig de mens die in de vreze Gods
leeft en steeds bereid is om voor zijn
opperste Rechter te verschijnen om re-
kenschap te geven over zijn leven.

Op deze aarde immers zijn we slechts
pelgrims op doortocht alleen vriend-
schap met God en het vertrouwen in
Hem is een bron van blijvende troost
als al het andere ons verlaat.

Ligt de duur van ons leven, met be-
gin en einde niet in Gods handen ? Hij
vraagt ons in Hem te geloven en naar
dit geloof te leven in doen en laten en
op het einde van ons leven te antwoor-
den : «Ja Heer, ik geloof dat Gij mijn
God zijt en mijn eeuwig Heil ».

De dierbare overledene heeft zijn le-
ven doorgebracht in zware arbeid en
trouwe plichtsvervulling.

Beproevingen bleven hem niet ge-
spaard ; toch kwam hij met zijn geloof
alles te boven.

Dierbare echtgenote, kinderen, klein-
kinderen en beste familie, hebt dank
om uw zorgen en genegenheid. Laat ons
met elkaar verbonden blijven in gebed
en gedachtenis.

Goede Zusters en verpleegsters van
het ziekenhuis te Oudenaarde, hartelijk
dank voor uw toewijding.

H. Barbara, patrones van de mijnwer-
kers en van de goede dood, bid voor
mij.

De families Van de Sande, Van Peve-
naege, Van de Velde, Bauters, De Vos,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




