Dankbaar gedenken wij
DE HEER

Achiel VAN DE VELDE

weduwnaar van mevrouw
Cecilia VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op
29 december 1910 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Jozef te Gentbrugge op
14 januari 2003,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families
Van De Velde-Van Caeneghem en
Van Den Bossche-Haesebeyt

danken u oprecht voor uw christelijk medeleven.

Namis op zondag 16 februari 2003 om 10.30 uur.

Rouwcentrum R. De Meyer en zoon - Melle

Nonkel Achiel was een vriendelijk en minzaam man, eerlijk
en oprecht en steeds bezorgd om anderen. Hij genoot van
de kleine dingen des levens en van elk samenzijn. Je was er
altijd welkom en hij was steeds bereid om anderen te
helpen.

Nonkel Achiel was een man van “de buiten” die door om-
standigheden in de stad terecht kwam maar altijd een buiten-
mens is gebleven. Hoe dikwijls fietste hij niet op zaterdag
naar zus of broer om in de hof of de groententuin te kunnen
helpen: dit was voor hem zijn wekelijkse ontspanning.

Na de te vroege dood van tante had hij het erg moeilijk, maar
zijn diep geloof en de sterke band met zijn familie hielpen
hem er bovenop.

Zijn duiven werden meer dan een hobby en het was zijn lange
leven met de fiets de familie te kunnen opzoeken. Hij werd
zeer zelfstandig zonder de anderen uit het oog te verliezen en
was zelfs een beetje fier dat hij goed voor zichzelf kon zor-
gen. Hij werd de sterke man in de familie waar anderen, in
moeilijke omstandigheden altijd konden op rekenen.

Toen hij op 90-jarige leeftijd naar het rustoord trok begon er
voor hem nog een nieuwe periode in zijn leven. Een periode
waarin hij gelukkig was opnieuw tussen mensen te kunnen
zijn. En toen wandelen niet echt meer kon vond hij soelaas in
de vele gesprekken met de andere bewoners en hij voelde
zich goed als hij voor hen iets kon doen.

Hij was dankbaar voor de bezoekjes die hij kreeg en wist de
geboden hulp zeker te waarderen.

Een mooi en lang leven werd nu afgerond.

Wij zijn dankbaar voor wat Nonkel voor ons heeft
betekend en we vertrouwen hem nu toe aan de Heer die
steeds zijn serste toeverlaat was.




