Rust nu maar uit,

je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Gedenken wij dankbaar en liefdevol

Angele VAN DE VIJVER

Lid van Ziekenzorg - Lid van Missiewerk
Echtgenote van Robert VAN HOORDE

geboren te Zegelsem op 9 juni 1924 en zacht in de
Heer ontslapen in de Sint-Jozefskliniek te Vilvoorde
op 12 oktober 1989, gesterkt door het Sakrament
der zieken.

Robert Van Hoorde,
José Van Hoorde,

Johan en Paula Van Hoorde-Falkowski en
dochter Anne,

De families Van de Vijver en Van Hoorde,

danken U voor de innige blijken
van medeleven.

Zij was een goede, trouwe vrouw, een lieve moeder.
Haar leven was gans gewijd aan haar man en haar
kinderen. Nooit plaatste zij zichzelf op de voorgrond:
vanin haar jeugd was zij moederlik bezorgd voor
haar jongere broers en zusters.

Eenmaal gehuwd, trok zij zich, goed en bescheiden
terug in haar, dagelijkse bezigheden, in de eenvoud
van haar dagelijkse plicht.

Toen zij door ziekte en pijn haar werk niet meer kon
doen, heeft zij daar hard onder geleden. De zorgen-
de liefde van haar man en haar kinderen, de speelse
aanwezigheid van een kleinkind monterde haar op
en zij was er zichtbaar gelukkig en dankbaar om.

Onverwacht en veel te vroeg is mama van ons heen-
gegaan. Maar haar voorbeeld van eenvoud en trouw,
van blij plichtsbesef en zelfvergeten liefde zal ons bij-
blijven. Moge zij ons nu ook helpen haar beeld in ons
niet te schenden.

,Goede trouwe dienares, over weinig waart ge
trouw; over veel zal ik u aanstellen:

treed binnen in de vreugde van uw Heer."
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