Wat ge voor de geringsten der Mijnen
hebt gedaan,
hebt ge voor Mij gedaan.

Mt. 25,40

Duurbaar en dankbaar aandenken aan
zuster

FLORINE VAN DE VONDELE

ons voor naar de eeuwige vreugde op
5 december 1990 te Stekene.

Zij werd gesterkt door het ziekensa-
crament en de Pauselijke zegen.

Zij werd geboren te Gent op 24 februari
1925 en geprofest als Zuster van Maria
op 2 september 1944.

In een christelijk en kinderrijk gezin
werd ze te Gent geboren. Daar ontplooi-
de zich haar schrandere geest en haar
goed hart, daar ontdekte zij haar
roeping.

Gods Geest inspireerde haar om zich
helemaal ten dienste te stellen van het
kleuteronderwijs en van de zieken en
de zwaksten. Haar uitmuntende onder-
wijstalent had de hartslag van haar lief-
de. Ontelbare kleuters heeft zij leer-
bekwaam gemaakt. Gedurende twintig
jaar was zij de spil van de Mariaschool
van de Heikant en het warme nooit stil-
vallende hart van gans de wijk. Met
iedereen leefde zij intens mee.

Haar ganse leven was heel en al
dienstbaarheid.

Toen zij de laatste jaren meer en meer
hulpbehoevend was, werd haar grootste
kwelling niet meer zieken en beproef-
den te kunnen bezoeken. Maar met de
psalmist was zij zeker van de Heer:
Hij is mijn schuts en mijn leidsman,
voor wie zou ik bang zijn. (Ps. 27)

Met grote overgave is zij nu overge-
gaan naar het land van de Zon, waar
het eeuwig Licht haar moge
verschijnen.

Heer, wij danken U voor onze Zuster
Florine, voor haar leven van religieuze
trouw en gebed, voor haar ongekun--
stelde eenvoud en inzet, voor haar ver-
bondenheid met medezusters, familie
en vrienden. We vragen, Heer, breng
haar nu thuis, geborgen in Uw
eeuwigheid.

Om uw kristelijk gebed danken u de
families VAN DE VONDELE-MARTENS.
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