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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ARTHUR VANDEWALLE

echtgenoot van Mevrouw
BERTHE SOETEWEY

geboren te Ronse, op 23 november 1897 en er
godvruchtig overleden, op 4 april 1976, gesterkt
door de laatste H. Sacramenten.

Secretaris der Bakkers- en Pasteibakkersbond
van Ronse en omliggende
Oud-Secretaris van de provinciale bond van
Oost-Vlaanderen
Ridder in de Kroonorde met gouden palmen
en vereremerkt met verscheidene eretekens

Op een onverwacht ogenblik roept de Heer
de mens ter verantwoording. Een kleine on-
gesteldheid volstaat om ons voor Gods Rech-
terstoel te brengen. Zalig is de man, die zijn
ganse leven z6 wist door te brengen, dat het
immer beantwoordde aan 's Heren Wil en
Wens.

Arthur is uit ons leven weggegaan, amper
enkele maanden na het vieren van zijn Gouden
Jubileum van 50 jaar trouwe huwelijksliefde,
maar niet uit ons hart.

Zijn goedheid en werklust, zijn aangename
omgang met zijn medemensen, blijkt een
goede herinnering. In zijn grenzeloze barm-
hartigheid zal de goede Meester zijn trouwe
dienaar volgaarne de menselijke tekorten ver-
geven en hem het eeuwig geluk ter beloning
gunnen.

Mijn goede trouwe echtgenote, ons leven
was zo vergroeid met elkaar, troost U met
gedachte dat we één waren, dat we voor
elkander alles gedaan hebben, dank voor al
uw genegenheid en liefde, ik ben U voorge-
gaan, en zal van uit de hemel bidden, omdat U
die zware s'ag zou te boven komen.

Beste familieleden en vrienden, in goede en
kwade dagen rekenden wij op elkander, dank
voor uw diepe genegenheid.

Mijn God, uw wil geschiede op aarde als
in de hemel.

Mevrouw Arthur VANDEWALLE,
geboren Berthe SOETEWEY,

De families VANDEWALLE, COUPLEZ,
SOETEWEY en SMOLDERS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Begr. R. Devos en Zoon




