..I.

Bid voor de ziel van
Mevrouw

Maria, Elvira VAN de WALLE

weduwe van de Heer
Florent ANSLYN

geboren te Schorisse op 5 september 1906
en schielijk overleden te Ronse
op 20 december 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Moeder aan uw leven is een einde gekomen.
Maar de Meester mogen wij ook onze Vader
noemen. Stil en bescheiden, hartelijk en moedig
is zij haar weg door het leven gegaan.

Ons menselijk leven hier is enkel een op weg
zijn naar het ware leven. Dit is de verlossende
boodschap die God zelf ons bracht.

Doorheen alles moeder, wegen de gevoelens
van dankbaarheid door op dit moment. Uw
goedheid was een bron van levensaanvaarding
en steun. We zullen U voortaan hard moeten
missen.

In haar eenvoudig leven heeft ze grote dingen
verwezenlijkt. De lasten van haar oude dag heeft

ze moedig gedragen, omringd door de goede
zorgen van haar kinderen die tijd noch moeite
spaarden om wat zon te geven in de soms
eenzame uren.

Moeder, nu ge ons verlaten hebt, richten uw
kinderen en kleinkinderen hun hoop op het
uiteindelijke wederzien, en bidden God voor wie
alles leeft; wees barmhartig voor haar.

Beste familieleden en vrienden, mogen we
onderling verbonden blijven en mogen zij die
achterblijven uw steun blijven genieten.

Clement(t) en Alice Detand-Anslyn,
Michel en Godelieve Anslyn-Vandereecken,
haar kinderen,

Luc en Martine Van de Putte-Detand en Inge,
Johan en Annicq Detand-De Blander,
Martin en Karine Labiau-Anslyn,
Veerle, llse en Erika
Hugo Anslyn,
Koen en Sibylle Verhellen-Anslyn,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De familiesVan de Walle-D’Haeyer en Anslyn-
D’Haese
danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.

Rouwleiding Aelvoet, Ronse




