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Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
Richzrd-Nicolas Vandenabielle

weduwnaar van Mevrouw Odile Roos

Geboren te Maarke-Kerkem op 6 december 1894 en
godvruchtig overleden te Ronse op 24 juni 1964,
gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten.

Heer, Gij weet hoe zeer ik mijn kinderen heb
bemind en hoe gelukkig ik was bij hen te mogen
zijn om hen te helpen en hun goed te doen. Aan-
gezien Gij mij tot U hebt geroepen, neem Gij nu
mijn plaats in bij hen en wees hun vriend en hun
troost. P. de la Colombiére.

Hij kende slechts vrienden in zijn omgeving om-
dat hij goed was en gedienstig; mochten zij nu hun
dankbaarheid en hun genegenheid tonen door hun
gebed.

Een goed vader verliet deze wereld, maar in het
hart en in het geheugen van zijn kinderen blijft hij
voortleven. Door hun gebed blijven zij innig met
hem verenigd.

Mijn duurbare kinderen en kleinkinderen, vader
dankt U voor uw genegenheid en uw goede zorgen.
Met moeder zal hij voor U bij God blijven zorgen.
Laat ons vurig voor elkander bidden opdat gans
ons gezin eenmaal opnieuw bij God moge verenigd
zijn.
Mijn goede familieleden en vrienden, blijft mij
gedenken in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid !

De Heer en Mevrouw Maurice VANDENABIELLE-VAN DE PUTTE en zoon,
De Heer en Mevrouw Marc VANDENABIELLE-BACKELANDT en dochter,

De Heer en Mevrouw Marcel VANDENABIELLE-VALLEZ,

De Heer en Mevrouw Emiel COLLET-VANDENABIELLE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Marcel HANTSON-VANDENABIELLE en kinderen,
De Heer en Mevrouw André VAN HUFFEL-VANDENABIELLE en dochter,
De Heer en Mevrouw Gerard VANDENABIELLE-MINCKE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Roger CAPIAU-VANDENABIELLE en dochter,

zijn kinderen en kleinkinderen,

De families VANDENABIELLE, ROOS, OPSOMER en DONCKERWOLCKE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden.
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