Heden straalt voor ons nieuw licht : de Heer is
ons geboren ! Dageraadsmis v. Kerstdag

+ TOT VROOM AANDENKEN

aan de ziel van mejuffrouw

Julia VAN DEN BERGE

dochter van wijlen heer en mevrouw

Kamiel en Marie Van Den Berghe

geboren te Steenhuize, op 8 april 1893 en er god-
vruchtig overleden op 26 december 1972, gesterkt
door het H. Sacrament van de zieken.

Terwijl ons zuster haar laatste levenskracht ver-
bruikte, besloot men in de kerk het grote Kerst-
feest met de bede : «In uw goedheid, God, zijt Gij
ons tegemoet gekomen.,. Laat ons nu delen in Uw
leven en in de onsterfelijkheid van Uw Zoon, onze
Verlosser, vandaag en eens voor goed ».

En nu is Julie naar de Hemel. Geleid door de
lichtende ster van een diep-kristelijk geloof is voor
haar het einddoel van de tocht bereikt : het vreug-
devolle vinden van het Eeuwig Licht. Zij kan haar
Heer nu 't goud aanbieden van haar hele leven,
't is goud dat gaaf gelouterd werd doorheen de
smeltkroes van langdurig ziek-ziin. Zij droeg die
harde tijd geduldig en in overgave aan Gods wil.

Miin beste broer en zuster, mijn heengaan doet
voorzeker pijin. Wij warenimmers op elkaar afge-
steld ! Maar kom, niets blijft hier op aarde duren.
laten wij de Heer dan danken om de grote liefde,
die ons zoveel jaren samen hield.

Gij, Kurt, mijn petekind, die ik zozeer beminde,
gedenk mij in uw gebeden.

Miin goede buren en Henriette, ook u dank ik
nog welgemeend om uw opbeuren, uw hulp, uw
medeleven.

Tot weerziens allen in de vreugde van de Heer.

Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van haar die ons
zo dierbaar was.

Daarvoor danken U innig :
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VAN DEN BERGE
VAN DEN BERGHE

Druk Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.




