Wie de Heer vreest zal voor de dood niet
schrikken, want God is zijn hoop.
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WIJ GEDENKEN IN EEN VROOM GEBED
DE ZIEL VAN DE HEER

Omer VAN DEN BERGE
zoon van wijlen Kamiel VAN DEN BERGE
en Marie VAN DEN BERGHE
Hij werd geboren te Steenhuize op 21 maart
1895 en ontsliep er zachtjes in de Heer op
7 december 1979, gesterkt door het Heilig
Sakrament der zieken.

Wie God dient tot in de beproeving is ver-
zekerd dat hij ook zal gekroond worden en
Gods barmhartigheid zal verwerven.

Een diepe godsdienstige overtuiging maakte
het deze eenvoudige man mogelijk, met ge-
duld en zonder klagen de last te dragen van
beproevingen en lichamelijke kwelling.

Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen
de heerlijkheid die ons hierboven wacht.

Laat ons dan in zijn overlijden de schikkin-
gen van God aanbidden, de onstandvastig-
heid van het leven overwegen en met gelaten
gemoed het eeuwig leven afwachten waar we
elkander voor altijd zullen wederzien.

Beminde zuster, vele jaren zijn we samen
gelukkig geweest door onze wederzijdse liefde
en genegenheid ; mijn afsterven is een breuk
in uw leven, de eenzaamheid zal u zwaar

vallen, maar eens breekt de dag der verrijze-
nis aan en het gelukkig wederzien.

Geliefde pleegkinderen, weest een steun voor
moeder en blijft mij gedenken in uw gebed.

Barmhartige God, wij smeken U met aan-
drang en vertrouwen, wil onze dierbare ge-
nadig ontvangen in Uw Rijk.

Mevrouw Alice VAN DEN BERGE,

Willy COPPENS-BOSMAN-VAN DEN BERGE,
Kurt COPPENS,

Ronny COPPENS,

De families VAN DEN BERGE

en VAN DEN BERGHE,

danken oprecht voor de vele blijken van
deelneming bij deze rouw.
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