t
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Julia VAN DEN BERGHE
weduwe van de Heer
Emiel, Jean - Baptiste BURE

geboren te Nederename, op 27 juni 1910
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 26 december 1974, gesterkt door de
genademiddelen onzer Moeder de H.
Kerk.

Heer, ik heb getracht U te dienen in
de eenvoud van mijn hart. Gij kent mijn
tekorten, maar ook mijn goede wil en
mijn groot betrouwen op U.

Doorheen vele beproevingen moeten
wij het Rijk Gods binnengaan. Onze
goede moeder heeft ons verlaten. Wij
betreuren dit heengaan maar wat ons
altijd zal troosten is het beeld van de
zorgzame moeder die voor ons zal blij-
ven een voorbeeld van liefde en zelfver-
loochening. Dankbaar mogen wij zijn om
wat zij voor haar gezin en familie gedaan
heeft.

Beminde kinderen en kleinkinderen,
beween mijn heengaan, maar weest niet

ontroostbaar. Dat de vrede die ik nu
met vader in de hemel geniet, bij U de
smart van onze scheiding verzachte.
Wij zien elkander terug in een vreugde
die eeuwig duren zal.

Dierbare familieleden en gij allen die
mij gekend hebt, vergeet mij niet in
uw gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige rust!

Hr en Mw André BURE- WILLEMS en
kinderen,

Hr en Mw Jozef EECKHOUT - BURE en
kinderen,

Hr en Mw Gerard DE ROUCK - BURE
en kind,

Hr en Mw Bertrand DE NYS - BURE en
kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families
VAN DEN BERGHE, DE TEMMERMAN,
BURE en VAN DE VEEGAETE,

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming in rouw en gebeden.

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine




