Onbegrijpelijk is voor ons de weg langswaar
God aan onze genegenheid heeft ontnomen,

DE HEER
Guido VAN DEN BUSSCHE

zoon van de heer en mevrouw
Jacques en Francine DE LANGE

geboren te Opbrakel op 27 augustus 1960 en bij

een smartelijk ongeval overleden te Brussel, op

14 april 1979, gesterkt door de H.H. Sakramenten
der stervenden.




.I.

« Wees waakzaam ! » De dood komt op een
ogenblik dat gij het niet verwacht. Als een
dief 'in de nacht !

Elk sterven is voor ons een mysterie. Tegen-
over de dood staan we machteloos, radeloos !
We begrijpen er nog minder van wanneer het
gaat over de dood van een jonge mens, een
hoop op de toekomst welke God ons had toe-
vertrouwd, een kind dat we omringd hebben met
alle zorg en tederheid, een beloftevolle jongen,
weggerukt tijdens de opbouw van zijn leven.

Op Goede Vrijdag heeft God hem terugge-
roepen, nadat hij een ganse dag studiewerk
had verricht en zijn taak volbracht meende.
Jezus, welke die dag stierf op het kruis, zei
ook daarbij : « Het is volbracht ». God heeft
ons immers een levenstaak gegeven : te ijveren
voor een schoner leven, en daar een rerste
levend voorbeeld van te zijn, als werktuig en
medewerker van de Schepper. Guido was pas
in de lentegroei van zijn leven, maar God zag
dat het goed was en plukte hem daarom als
een paaslelie.

Beste ouders, grootmoe, zuster en broer,
familieleden en vrienden, ik weet dat ik u veel
pijn aandoe door zo plots uit onze huiskring te
verdwijnen. Gij had gehoopt dat ik eens uw
trots mocht worden. God heeft er anders over
beschikt. Sluit u niet op in uw verdriet, maar
bidt voor mij. Helpt elkander en vertrouwt op
het leven. God die u mij ontnam, zal u voor-
zeker op een andere wijze zegenen. lk zal
daarvoor bij hem ten beste spreken. Tot weer-
zien in zijn Eeuwige Liefde.

Begrafenissen R. Devos en Zoon. Ronse

Heer en mevrouw Jacques VAN DEN BUSSCHE-

DE LANGE, zijn ouders,
Heer en mevrouw Johnny PIENS-VAN DEN
BUSSCHE, zijn schoonbroer en zuster,

Heer Gerard VAN DEN BUSSCHE-FORT(t),
zijn grootvader,

Mavrouw Florent DE LANGE($)-DE CNIJF,
zijn grootmoeder,

De families VAN DEN BUSSCHE en DE LANGE,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.




