Zalig de doden die in de Heer sterven.

T

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mevrouw

Anna, Alice VANDENDAELE

echtgenote van

de Heer Karel VANHESSCHE

geboren te Maarke-Kerkem op 25 juli 1900 en over-
leden te Velzeke op 12 mei 1967, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken.

Wij geloven dat God ons geschapen heeft voor het
geluk. Een vader wil zijn kinderen gelukkig en God
s dé Vader. Zijn eigen geluk wil Hij ons medede-
len. Wij begrijpen daar niet veel van, maar de Heer
Jezus zelf heeft het ons gezegd en daarom geloven
We vast, dat het schoonste geluk hier op aarde slechts
een zwakke weerglans geeft van het geluk dat ons
wacht.

Moge onze dierbare overledene, door ons aller ge-
bed gesteund thans dat onuitsprekelijk geluk ervaren
bij de Vader in de hemel. Want zij heeft schoon en
goed geleefd; diep-christelijk in haar opvatting en
haar levenswijze; steeds gereed om zonder vragen te
helpen waar het nodig was; bezorgd en vol toewij-
ding als een goede echtgenote; begaan met het geluk
en de deugd van haar kinderen.

Dierbare echtgenoot, zo plots is mijn heengaan ge-
komen; de Heer sterke u in de beproeving ; ik dank
u voor alles wat ge voor mij gedaan hebt.

Beste kinderen en Familieleden, houdt mijn gedach-
tenis in ere en laat mij voortleven in uw herinnering
en in uw gebeden.

0.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor haar.

Sanderus

haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw Omer DE MAESENEIRE-VANHESSCHE en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Julien VANHESSCHE-KEYTSMAN en kinderen ;

De Heer en Mevrouw Paul VANHESSCHE-DE GEYTER,

De Heer Karel-Lodewijk VANHESSCHE,

haar kinderen en kleinkinderen;

De families VANHESSCHE, VANDENDAELE en VAN PEVENAEGE;

Danken voor kristelijke deelneming

in rouw en gebeden,




