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BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer
Arthur VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 2 november 1906 en overleden te
Doornik op 23 april 1973, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

God mengt het geluk van deze aarde met
bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden

De dood geeft de mens heilzame lessen ;
zoeken dat niet bedrieglijk is.

hij leert ons hoe klein wij zijn voor de ogen
van God, hoe kort het leven is voor de eeu-
wigheid ; hij spaart niemand.

Twintig jaar lang heeft deze man in de
donkere mijnen gewerkt, de last en de zwaar-
te van het werk heeft hem getekend ; thans
komt voor hem de tijd van rust en vrede.

Beminde bloedverwanten en allen die mij
hebben gekend, blijft bidden voor het eeuwig
geluk van mijn ziel.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families VAN DEN DRIESSCHE-MICHIELS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel.




