Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
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8id opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer
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er godvruchtig overleden op 24 december 1971.

sesterkt door het H.Sakrament der Zicken.

Eén zaak heeft belang hier op aarde: dat wij de tijd
dic ons is gegund z6 doorbrengen, dat wij ons ecu-
wig geluk bij God bereiken.

Want ééns slaat voor elk van ors het uur van schei-
den en van heengaan: wezen wij er steeds op voor-
b=reid om dan God te mogen kennen als een barm-
hartige en goede Vader.

De dierbare overledene heeft zijn levenstaak eer-
lijk volbracht onder het oog van God, bezorgd om
het welzijn van zijn naasten, in oprechte dienstbaar-
heid: daarom zal zijn gedachtenis in ere blijven bij
allen die hem hebben gekend, vooral bij degenen bij
wie hij zijn leven heeft doorgebrachit, nietin lediz-
heid en genot, maar dienstvaardig en gewilig onder-
worpen, naar de raadgeving van St.Paulus: »Gehoor-
zaamt uw aardse meesters in alles, nict als ogendie-
naars uit zucht om te behagen, maar in eenvoud van
hart, met ontzag voor de Heer.» KoL. 3, 22

Dierbare Familie en Vrienden, hebt dank voor

uwe oprechte genegenheid. - Gedenkt mij in uw
vurig gebed.

Heer, geef hem de ecuwige rust!

De Heer en Mevrouw Michel VANDENDRIESSCHE-SPILEERS

kinderen en kleinkinderen;

SSCHE-MAES en

N

De Heer en Mevrouw August VANDENDRIE

kinderen;

Mevrouw Weduwe Jules VANDENDRIESSCHE -THIENPONT

kinderen en kleinkinderen;

De Heer en Mevrouw Marcel VERSCHELDEN-VANDENDRIES-

SCHE kinderen en kleinkinderen;

De families Vandendriessche-De Clercg;

danken innig om Uw blijken

van sympathie en deelneming.

Portois Schorisse

Oruk.




