« (ij roept Mij aan en Ik zal u verhoren. »

_l.
BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

VIRGINIE VANDEN DRIESSCHE

Eq}ltgenote van de Heer Gomar Dhaeyer

Geboren te Mater, de 2 april 1870 en gesterkt door de

HH. Sakramenten van de stervenden en de Pauselijke

Zegen < in articulo mortis », godvruchtig in de Heer
ontslapen te Schorisse, de 14 februari 1959.

Lid van de Konfrerie van de H. Rochus.

De Heer heeft mij verlost en geroepen tot het eeuwig
leven. Met vertrouwen en overgave isdedierbare over-
ledene ingegaan op de wenk van God, naar Hem toe te
gaan voor eeuwig, ook al moet dit gebeuren door de
donkere poort van de dood.

Virginie immers was een diepgelovige vrouw. Zij
was de steun van haar echtgenoot gedurende meer dan
zestig jaar. Zij was een goede moeder voor haar vele
kinderen die zij in eer en deugd en geloof wist groot te
brengen. Groot wasdan ook haar geluk en haar vreugde
als zij ondervond met hoeveel liefde en genegenheid al
haar kinderen steeds naar haar terugkeerden tot de
laatste dag van haar lang leven.

Omringd met de zorg en genegenheid van haar man
en kinderen, zeker van Gods liefde en barmhartigheid,
en de hulp en bijstand van Maria, haar Hemelmoeder,
tot Wie zij steeds vurig bad, is zij dan gerust gestorven
en naar een beter oord verhuisd.

Goede Heer, aan Wie het eigen is goed te zijn, ont-
vang uw dienares en schenk haar het eeuwigleven.

Dierbare echtgenoot, dank om de genegenheid en te-
derheid waarmee gij mij hebt gelukkig gemaakt de lan-
ge duur van ons leven. Dank ook aan mijn kinderen en
schoonkinderen en kleinkinderen om alles waarmee
gii mij een gelukkig leven hebt gemaakt. Moge God,
tot Wie ik u geloof, hoop en liefde heb geleerd uw toe-
vlucht blijven en dat Hij u belone. Flavie, gii die onze
troostengel waart,zorg voor vader.Blijftin liefde elkan-
der helpen en bijstaan. Tot weerziens.

H. Hart van Jezus, wees haar genadig.
Zij ruste in vrede.
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