De Heer had ik voor ogen, altijd door,
Hij is aan mijn rechterhand,
opdat ik niet zou wankelen (Handel., 2)

GELOVEND IN DE OPSTANDING
DER DODEN
volgde Christus in graf en hemelvaart
MEVROUW

Marie Van Den Eynde

echtgenote van Emilel STEENHOUDT

geboren te Zandbergen op 27 april 1896 en
er overleden op 9 april 1977, voorzien van
de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pau-
selijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van
verschillende godvruchtige genootschappen.

Zonder het zelf goed te beseffen, of om an-
deren niet te verontrusten, begon Marieke in
stilte haar kruisweg tijdens de Goede Week,
om kort en goed afscheid te nemen van
eenieder in de vroege uren van ''Stille Za-
terdag’’. Met een blik raar eenieder en een
gebroken kruisieken sloot zij haar aardse
taak af, ofschoon zij 's avonds tevoren —
vooruitziende als altijd — nog van alles had
gepland en klaargezet. Met Pasen is zij
het Leven met de Heer voorgoed ingegaan,
om het voor altijd van dichtbij te vieren.

Het was een sterke vrouw, die met stoere
kracht, gezag en stalen wil plezier beleefde
in haar werk in huis en op 't hof en tjdens
haar leven nooit kloeg. Zelfs in het laatste
uur nam zij het nog op tegen de docd en
toch... strekte zij — rustig en uit eigen be-
weging — haar handen uit voor de zalving
met H. Olle. Zij leefde en stierf bijtels, al
nam zij misschien nooit de Bijbel ter hand :

Zet uit naar de Heer en houd dapper stand.
Wees moedig van hart en verirouw op de
Heer’’. Dit uittreksel uit Psalm 27 vers 13-14
typeert haar hele levensloop.

In haar vroomheid tot God en haar gezin
vond zij de kracht én een goede moeder
én een goede echtgenote te zijn, elke dag
opnieuw. In een onverdeelde liefde leefde
zij voor elkeen van het haar toevertrouwd
gezin met overgave en verantwoordelijkheids-
zin. Meer dan op het uurwerk draaide hof en
gezin voort op haar wenken, die steeds wijs
en met overleg gegeven werden. Steeds
heeft zij tijd gemaakt — vooraf — om God
en kerk te dienen en zonder complimenten
heeft zij anderen 'het kerk-zijn'' voorge-
leefd : in grote menselijkheid, oprechte har-
telijkheid, grote gedienstigheid en vrijgevig-
neid met een groot hart en voorliefde voor
de kinderen. Al laten zulke mensen in ge-
zin, gebuurte en paroche een grote leemte
achter, toch leven zij voort in 't hart van
wie hen benaderen, maar bovenal voor altijd
in het hart van God.

Dierbare echtgenoct onverwachts werden wij
die altijd samen waren, voor een tijdje van
elkaar gescheiden. Dank voor je trouwe
vriendschap en je echtelijke steun.

Dierbare kinderen, dank voor je kinderlijke
volgzaamheid en genegenheid. ''Zoals moe-
der was, tracht ook te zijn: eenvoudig, vroom,
goed en kristelijk’.

Mijn Jezus barmhartigheid !
Voor uw blijken van deelneming danken U de
families VAN DEN EYNDE,

STEENHOUDT,
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en DE VOS.
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