Mijn kindren, ach, ik heb u al,
wat geeflijk was, gegeven. G. G.

1.

WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN
MEVROUW

Alida, Maria VANDENHAUTE

weduwe van de Heer
Raymond COESSENS,

geboren te Parike op 10 augustus 1893 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 17 februari 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Vrij onverwachts maar niet onvoorbereid is
deze brave moeder van ons heengegaan. Wie
immers goed tracht te leven, sterft goed.
Zij is heengegaan zoals zij had geleefd, rus-
tig en eenvoudig, met in haar hoofd de na-
klank van haar vele levenszorgen maar bo-
venal met een hart, dat boordevol was van
verwachting naar de wereld van hierboven.

Zij was een stille vrouw, die zich best
thuis voelde in de stilte van haar eigen ge-
zin en ook daar waar zij jarenlang gelukkig
heeft mogen vertoeven. Daar is haar leven
in grote trekken hetzelfde geweest als dat
van zovele moeders die in verborgenheid,
met dapperheid en trouw hun grote stille
taak hebben volbracht en met gewettigd ver-

trouwen dat werkstuk aan God kunnen aan-
bieden.

« Zalig zij die in de Heer sterven. Zij zul-
len uitrusten van hun zorgen; hun goede
werken volgen hen ».

Beste kinderen en kleinkinderen, omdat
onze verstandhouding zo degelijk was, zal
mijn afscheid U des te zwaarder vallen.
Hebt dank voor uw goede zorgen en voor
uw genegenheid, vooral gij mijn dochter bij
wie ik mijn laatste jaren heb mogen door-
brengen. Moge uw regelmatig gebed de weg
zijn, langswaar gij mij in uw herinnering
blijft bewaren.

Beste bloedverwanten en vrienden, gedenkt
mij ook in uw vurige gebeden.

De families VANDENHAUTE, COESSENS,
CABO, MACHTELINCKX,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




