De kern van alle dingen
is stil en eindeloos
Alleen de dingen zingen.

Ons lied is kort en broos. (Timmermans)

TER ZALIGE GEDACHTENIS

aan Mevrouw

MARIE-CLOTHILDE VANDEN HAUTTE

echtgenote van

MIINHEER FLORENT MAES

geboren te Nederename de 26 augustus 1890
en godvruchtig overleden te Oudenaarde-Eine
de 5 november 1966, gesterkt door de H. Sakramenten
der stervenden en de pauselijke zegen.

Lid van de confreric en Vrouwenbond van het H. Hart
en alle godvruchtige genootschappen.
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Blijde en droevige dagen volgen elkaar op in het
leven. Voor kort verwelkomde onze familie vol vreugde
het nieuwe leven, vandaag is ze in verdriet en rouw
gedompeld. We kunnen het nog steeds niet aannemen
dat zij niet meer bij ons hier is. Té plots was immers
haar heengaan, daarom doet het ons zo'n pijn.

Maar God gaf en God nam, wij moeten ons neer-
leggen bij Zijn Heilige Wil en Hem ook nu danken.
We moeten God danken voor haar, die door haar
zachtmoedigheid en werkzaamheid een voorbeeld was.
Nooit ontbrak haar die kalme rust, waar wij allen zo
een nood aan hebben. Nooit heeft ze geklaagd over
het werk dat haar groot en schoon gezin haar mee-
bracht. Steeds had ze een glimlach of een begrijpend
woord voor een ander mens in nood of verdriet.

Ze was fier op haar prachtige familie. Bezorgd om
ieder kleinkind waren de schoonste dagen deze, waarop
ze allemaal naar ¢huis» kwamen. Oud is ze nooit ge-
worden, want steeds weer leefde ze mee met haar tijd;
meer dan wie ook bleef ze jong van harte, zoals ze
zelf zo graag lachend zei.

Ze is heengegaan door de tunnel van de dood, die
haar aan onze ogen onttrekt. Maar inniger en nabijer
dan vroeger blijft zij bij ons. Met haar hebben we
allen iemand dicht bij God.

Florent, samen hebben we een schoon leven uitge-
bouwd en in blijde en droevige dagen samen de last
van het leven gedragen. Steeds waart gij de sterkte
van ons gezin, wees ook nu sterk in deze harde dagen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft elkaar ge-
negen, weest bezorgd en behulpzaam voor elkaar. Eens
komt de schone dag dat we voorgoed in geluk en vrede
samen zijn bij de Heer.

Heer Florent MAES,

Heer en Mevrouw Albert VAN DURME- MAES
en kinderen,

Heer en Mevrouw Raphaél MAES- MESPREUVE
en kinderen,

Heer en Mevrouw Albert PENNINCK - MAES
en kinderen,

Heer en Mevrouw Daniél MAES-VAN DER MEEREN
en kinderen,

Heer en Mevrouw Roger VAN DER MEERSCH-MAES
en kinderen,

De families VANDEN HAUTTE, BOSTYN, MAES en
VUYE,

danken U voor uw kristelijke

deelneming en gebeden voor
hun dierbare afgestorvene.
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