«Leven is: als het einde nadert
geloven en hopen dat over de dood heen
er leven in overvioed zal zijn.»
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ZUSTER CELESTINE
NORVA VAN DER CRUYSSEN

geboren te Machelen (O.-VI.)
op 28 augustus 1904.

Als Zuster van Maria deed ze professie
te Nederbrakel op 26 april 1927.
Vredig overgegaan naar het eeuwig leven
op 24 juni 1995,
gesterkt door het Sacrament van de zieken
en gevoed met de Eucharistie.

De Zusters van Maria in Belgié en Zaire,
E.H. A. Schatteman, algemeen directeur,
De families VAN DER CRUYSSEN -

DE RUYCK en DE BAERE,

danken U voor uw genegenheid

en biddend meeleven.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

Zuster Celestine volgde Zuster Anna Veys (haar
jeugdkameraad, zoals ze zegde) naar het kloos-
ter om de Heer onvoorwaardelijk lief te hebben
en te dienen.

Ze was graag in de kapel bij haar Heer.

"Ons levenis gedragen door een biddende grond-
houding die openstaat voor God in zelfloze be-
schikbaarheid voor het dienstwerk waartoe wij,
in Christus, geroepen zijn". (Constituties 12).
Het getijdenboek woog te zwaar de laatste tijd,
maar elke dag bad ze in "Gebeden voor elke dag"
en een geestelijk boek had ze steeds in hand-
bereik.

Gods liefdeplan wordt ons beetje bij beetje ge-
openbaard doorheen de dagelijkse trouw aan de
opgedragen taak. In alle eenvoud, door veel ver-
schillende taken, zorgde Zuster Celestine voor
de zustergemeenschap en vele mensen. Hetwas
moeilijk om alles uit handen te geven en een lan-
ge lijdensweg af te leggen. Niemand is volmaakt,
maar het gebed was een grote steun.

Met Zuster Celestine danken we de goede God
voor haar biddend, dienstbaar leven en de grote
moed in vele moeilijke ogenblikken.

Moge de Heer allen zegenen die haar nabij ble-
ven en voor haar zorgden, haar familie vergeet
ze niet; dank aan haar nichtjes: zuster Gonda en
haar zus Magda om hun bezorgdheid in de laat-
ste periode.

God vergeet niet wat men met een goed hart doet
voor zieke en lijdende mensen.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




