Mijn dag is ten einde :

ik heb gezaaid en gemaaid,

en aan het brood dat ik voorbereidde
hebben mijn kinderen zich verzadigd.

Nu is mijn taak volbracht. (P. Claudel)
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God is liefde !
In die liefde is nu voor eeuwig opgenomen
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Heer,

maak mij een heraut van de vrede,
laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven aan wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen

aan wie in duisternis is,

laat mij vreugde brengen
aan wie bedroefd is,

laat mij niet zoeken getroost te worden
maar te troosten,

laat mij niet zoeken begrepen te worden
maar te begrijpen,

laat mij niet zoeken bemind te worden
maar te beminnen,
want het is toch,

door te geven dat men krijgt,

door te verliezen dat men vindt,

door te vergeven dat men vergiffenis krijgt,

door te sterven dat men verrijst voor het
eeuwig leven.

St-Franciskus van Assisié)

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie,

danken u voor uw gebed en uw
medeleven.
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