t
TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

JULIEN VAN DER DONCKT

echtgenoot van Mevrouw
ADRIENNE MINCKE

Oud-Strijder 1940-1945
Bestuurslid S.V. Vlaamse Ardennen

geboren te Zegelsem op 28 april 1917 en
godvruchtig overleden te Ronse op 25 november 1982
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Als wezen kijken we naar de lege plaats. Het is
ons vreemd maar ons geloof doet ons aannemen
dat God U de eeuwige rust gegeven heeft in den
hemel bij Hem.

Grootvader, vader en echtgenoot, onze gedachten
zijn bij U en onze dankbaarheid volgt U op uw
verdere weg naar de eeuwigheid.

Laat ons niet in de steek, en blijf voor ons zor-
gen zoals ge gedaan hebt in het aardse leven. Ons
einddoel brengt ons samen voor eeuwig in den
hemel, gelukkig bij God en al de heiligen.

Uw leven was gevuld met werk, aanhankeijk-
heid en liefde. Je ging al weldoende rond, in
stilte en bracht geluk in dit korte leven. Vergeet
ons niet in uw eeuwige rust. Wij bijven U ge-
denken in onze gebeden. Neem ons allen onder uw

bescherming.
HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Adrienne MINCKE,

Roland en Eliane PIETERS-VAN DER DONCKT,

Sabine PIETERS,

De families VAN DER DONCKT, HUBO, MINCKE en JANSESENS,

danken U voor de blijken van innige deelneming.
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