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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Marie-Antoinette Van Der Haegen
weduwe van de Heer
DESIRE DONCKERWOLKE
geboren te Erwetegem, de 22 december 1898 en
godvruchtig overleden te Zottegem in de kliniek
Dokter Goffaerts de 20 oktober 1979,
gesterkt door de Viaticum, het sakrament van de
zieken en de Apostolische zegen.

Een eenvoudig en goed mens is van ons heen-
gegaan. Haar vriendschap en guitig woord zullen
wij niet gauw vergeten! Zij kon vriendschap
geven en vriendelijkheid uitstralen omdat zij ook
genegenheid waardeerde en mocht ervaren.

En een leven dat getekend is door de liefde
is altijd een mooi leven. Kan die liefde daarbij
nog bronnen in een vast geloof en een werkelijke
hoop in God die Vader is en in Christus die
Verlosser is, dan weten wij ook dat dit leven niet
eindigt met de dood. En onze dierbare overle-
dene had ook haar vertrouwen inderdaad op de
Heer gesteld. De dag voor haar dood bad ze nog
zo intens en bewust zoals zij het zo dikwijls in
haar leven gedaan had. Zij wist dat als God het
de moeite waard vindt zich te verbinden met bij
name, onherhaalbare mensen, geschiedenis met
hen te hebben, vriendschap met hen te sluiten,
Hij dan ook deze telkens unieke levens niet het
niet zal laten verzinken.

Dit is ook onze grote troost bij dit afscheid :
dat God de mensen niet geschapen heeft en ge-
roepen als verdwijnenden, als eendagsvliegen.
Hij is toch geen God van doden, maar van le-
venden. Als wij geloven in de God van lIsraél en
van Jezus dan geloven wij ook in de persoonlijke
roeping van iedere mens tot eeuwig leven.

Bidden wij dan met groot vertrouwen dat onze
dierbare nu beloning moge vinden voor haar
mooi leven in dienst van haar gezin. Een leven
van schoonmenselijke arbeid en toewijding, waar-
voor wij God oprecht dank zeggen !

Goede kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe
ik uw genegenheid en aandacht waardeerde.
Beste zusters en broeder, familieleden en vrien-
den, de banden die ons innig verbonden zijn in
Gods liefde niet te verbreken. In gebed blijven
wij verenigd !
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De families VAN DER HAEGEN, DONCKERWOLKE
VAN DE MAELE en CHRISTIAENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem




