Zij heeft haar brood in ledigheid niet gegeten
en haar huis met wijsheid bestuurd.

Herinner U in Uw gebed,

Mevrouw

AMANDA YANDERHAEGHERN

echtgenote van de heer Robert COESSENS

geboren te Munkzwalm, 15 december 1924
overleden te Zottegem, 20 september 1979
ten gevolge van een smartelijk ongeval.
De Kerk steunde haar met de sakramenten
en de pauselijke zegen.

De blaadren rijzen door de stuggen nevel,
er zijn geen klanken meer, er is geen lied
slechts ir het dorre riet een vroom geprevel...
nu komt de tijd dat men naar binnen ziet.

Want wij zijn arm, en klagen aan 't verleden,
en spelen met de kaarten van verdriet.

Het schoonste sprookje stelt ons niet tevreden
en door de nevel lokt de toekomst niet.

Het leven vlood, en d’as blijft in ons handen,
't verlangen stijgt om mede te vergaan.
Doch in den weemoed blijft 'n lichtje branden,
het licht dat w’ in den zomer overslaan,
waarvoor wij slechts, tot onze scha en schande,
rondom den wintertijd om olie gaan.

(Felix Timmermans)

’k heb menig, menig uur bij U
gesleten en gencten

en nooit heeft enig uur bij U
me een enkle stond verdroten.

(G. Gezelle)

Duizend kleine dingen worden niet meer gedaan,
duizend probleempjes niet meer opgelost,

duizend vragen blijven zonder antwoord,

en daar we worden er telkens weer aan herinnerd
dat ge er niet meer zijt.

Het is een leegte die we niet kunnen opvullen.

Maar we weien dat ge in de hemel terug krijgt, al
het goede dat ge hier weggaaft. Rust nu na dit te
korte maar verdienstelijke leven, maar blijf U be-
kommeren over hen van wie ge zoveel gehouden
hebt. opdat we U bij de Heer mogen terugvinden

Voot Uw blijken van medevoelen in deze zo
pijniijke ogenblikken,

dankt de familie U oprecht.




