_I_

Moge de Heer
de Eeuwige rust verlenen aan

ALFONS VANDER HEYDEN

geboren te Erwetegem op 7 september 1915

weduwnaar van
ANAIS VAN GANSBEKE

en aan zijn zoon
ETIENNE

geboren te Grotenberge op 18 augustus 1947

beiden smartelijk om het leven gekomen door een
verkeersongeval te Horrues op 15 april 1993.

Fernand Lenssens - Yvette Vander Heydent,
kinderen en kleinkinderen,

Marc en Jeanine De Clercq - Vander Heyden
kinderen en kleinkind,

René en Yvonne De Loor - Vander Heyden,

De families Vander Heyden, Van Gansbeke,
Vekeman en Tavernier

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

De mens 'n weet vandage niet

wat morgen hem zal brengen

en hoe de plotse dood

hem in de weg zal springen.
Guido Gezelle

Na elke verlofperiode vergezelde Alfons

zijn zorgenkind Etienne naar het
medisch-pedagogisch instituut St.-Alfred te Casteau.
Ditmaal vergezelde hij hem op de reis

naar de eeuwige rust.

Alfons en Etienne
onafscheidelijk verbonden in het leven,
nu onafscheidelijk verbonden in de dood.

Alfons was een prachtmens,
attentievol, vredelievend, betrouwbaar,
een hartelijk en minzaam man.

Hij was een zorgzame echtgenoot,
een beste vader, grootvader en overgrootvader,
steeds begaan met wel en wee van zijn familie.

Wij bidden voor Alfons en Etienne,

en eveneens voor hun schoonbroer en oom Willy,
die samen met hen, in dit smartelijk ongeval,

de dood is ingegaan.

Dat God hen mag opnemen

in Zijn Rijk van eeuwige rust en vrede.

otte




