Wie kan een moederhart beschrijven,

of zingen van haar leven 't lied ?

Haar beeld zal onaantastbaar blijven

en kan de tijd toch nooit verdrijven :

voor ‘kinderen sterft een moeder niet. (L.V.)

T
GEDENK IN UW VROOM GEBED
MEVROUW

Anna Maria Vanderheyden
weduwe van EDMOND FOUBERT

geboren te Voorde op 18 september 1904 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 31 maart 1986, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Samen zijn we verenigd rond moeder met alles
wat zij voor ons betekend heeft en nog zal
blijven betekenen voor altijd : haar liefde en
bezorgdheid voor haar talrijk gezin, haar toe-
wijding en hulp om met vader alles te doen
wat nodig was om de kinderen op te voeden,
haar aanvaarding en geduld in ogenblikken van
lijden en pijn.

We zijn bedroefd om haar heengaan, maar dank-
baar voor het leven dat zij ons schonk, dank-
baar ook dat zij ons leerde aanvaarden in goede
en kwade dagen, dankbaar vooral om het voor-
beeld dat zij ons naliet van christelijke trouw.
Wij danken de Heer voor dat schone leven van
moeder dat een getuigenis was van wat Gods
liefde is voor de mensen.

Wij bidden de Heer dat zij die in lijden en
pijn haar Veertigdagentijd doormaakte nu met

de Heer deel mag hebben aan Zijn Verrijzenis
en eeuwige Heerlijkheid.

Goede kinderen, mijn oprechte dank voor al
uw goede zorgen die gij mij betoond hebt.
Blijf allen in goede verstandhouding leven,
trouw aan de christelijke levenswijze en trouw
aan elkaar.

Dierbare familieleden en vrienden, blijf mij in
uw gebeden indachtig.

De families VANDERHEYDEN, FOUBERT,
DE VOS en DE SUTTER,

danken u voor uw blijken van
christelijke deelneming en uw gebed.
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