Dank U, Heer,
dat we zo’'n moeder hebben gehad.

1.

Dankbaar gedenken we
MEVROUW

Rachel VANDERKIMPEN

weduwe van de Heer
Lucien VAN WAMBEKE

geboren te Ronse op 16 maart 1914
en er godvruchtig overleden op 24 september 1996,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

«Ze heeft vrijwel iedereen in de straat hier overleefd»,
zeggen de buren van Rachel nu. En dat is waar. Ze
heeft altijd een vriendschappelijke, ongedwongen rela-
tie gehad met de mensen uit de buurt. Ze heeft naar
hun dagdagelijkse probleempjes en verhaaltjes geluis-
terd. Ze heeft hen geholpen. Ze heeft vaak in de moei-
lijkste uren, het einde van hun leven; vele buren
bijgestaan om hen tot steun te zijn. Ze was een bloe-
metje van de buurt, zoals ze een bloemetje was tussen
haar eigen, met liefde verzorgde planten en bloemen uit
de tuin.

Voor haar gezin was Rachel altijd actief en liefdevol.
Toen vader ziek werd heeft ze hem met geduld bijge-
staan. Ze heeft gehouden van haar kinderen en klein-
kinderen. Ze had geen agenda of kalender nodig om te
weten wat er haar die dag of een andere dag te doen
stond. Die onopvallende toewijding was een eigen-
schap die zozeer door haar gezin, familieleden en ken-
nissen bewonderd werd.

Rachel heeft nu afscheid genomen, maar we zullen
haar niet vergeten. De eerste vlaggen en kostuumpjes
van kunstgroep «Jakhals», de hoezen van onze slaap-
zakken om op avontuurlijke vakanties te vertrekken zul-
len wij, haar zonen, als schatten blijven bewaren.

Wat we ook zullen bewaren is die glimlach die ze ons
schonk tijdens de korte tijdspanne die ze in de kliniek bij
bewustzijn was.

Boud en Daan zijn oma zeer dankbaar voor de vele
mooie dagen die ze bij haar konden doorbrengen. Dat
was nu eens echt vakantie voor hen, en ook voor haar.
Wij allen zijn haar dankbaar voor haar sterk geloof en
vertrouwen. Zij was een moeder en oma uit de duizend!
Wij bidden in stilte voor haar, tot de Heer die haar
geroepen heeft.

Moeder en oma,

laat ons in uw liefdeweb
gevangen;

het is goed

in uw zwijgen te verwijlen
en daarginds

uw teken te zien,

een teken van hoop. (naar K. Staes)

Damien VAN WAMBEKE en verloofde Nelly MOREELS
en haar kinderen,
Etienne (Stef) en Jo VAN WAMBEKE-DEVOS,
Boud en Daan VAN WAMBEKE
Haar zus Germaine,
Haar schoonzus Marguerite
en hun familie
danken U voor de blijken van genegenheid.




