Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

ol

!
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Anais - Emerence

VAN DER LINDEN
Echtgenote van Mijnheer Remi DE PESSEMIER.

Geloren te Nederbrakel de 5 April 1889 en er
godvruchtig overleden de 9 October 1955.
Gezalfd met het Oliesel.

Lid van de Derde Orde.

Niets is voor de mens zekerder dan de dood,
maar niets is meer onzeker, dan het ogenblik
van sterven. Daarom vermaant ons Kristus, altijd
stervensgereed te zijn, want zegt Hij : «Ik zal
komen als een dief in de nacht». Zalig is daar-
om de mens die altijld het uur van zijn dood
voor ogen heeft, want hij zal altijd gereed zijn.

De levenstaak van de duurbare overledene
was vervuld. O.L. Heer verleende haar enige
jaren rust hier op aarde en nu heeft Hij haar
tot Zich geroepen om haar voor eeuwig te be-
lonen voor al het goede dat zij deed. Zij mocht
in volkomene berusting de komst van de Heer
afwachten wantzij was een door kristelijke vrouw.

Duurbare echtgenoot, kinderen en familieleden,
ik dank U voor de vele jaren trouwe genegen-
heid en de goede zorgen waarmede gij mij hebt
omringd. Nu ben ik tot God gegaan, die mij
schiep, en bij wie wij allen verwacht zijn. Ik zal
bidden voor U in de Hemel, opdat eens voor
ons allen het ogenblik van het blijlde wederzien
moge aanbreken.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Heer Remi DE PESSEMIER ;

Heexr en Mevrouw Jozef MERTENS-DE PES-
SEMIER en kinderen Christiane, Jacques
en Marcel;

Heer en Mevrouw Marcel DE PESSEMIER-
DE TANDT en zoon Pierre;

De families VAN DER LINDEN, DE PESSE-

MIER, VAN DER LINDEN, VAN TWEMBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Drukk. Wed. O. Surdiacourt, Nederbrakel.




