“In liefde geworteld en gegrondvest.”

Dankbaar aandenken aan

¥

De Heer

Leon VANDER LINDEN

Zoon van wijlen Hector en Bertha
VANDER LINDEN - DE COCK

Geboren te Mater op 7 november 1924 en overleden
te Oud de op 5 no 2002, gesterkt door
het gebed van de kerk.

Zijn zuster, broers, schoonzusters, neven,
nichten en de families Vander Linden
en De Cock danken U oprecht voor uw
genegenheid en uw medeleven.

De namis zal opgedragen worden op
vrijdag 6 december 2002 om 18.30 uur
in de parochiekerk te Mater.

Het was zoals een donderslag bij klaarlichte dag, dat Leon
uit ons midden is gegaan. Woorden kunnen op dit ogenblik
niet uitleggen wat wij voelen. Het vaarwel is moeilijk.
Kijkend naar alles wat hij gedaan en gepresteerd heeft
maakt ons gelukkig en schenkt ons ook troost. Al vanaf zijn
14 jaar leerde hij de beenhouwersstiel, die hij dan ook met
hart en ziel jarenlang heeft uitgeoefend. Zijn harde werklust
en zijn vergevings-gezindheid liepen als een rode draad in
zijn leven. Leon was sociaal-voelend en een graaggeziene
man. Hij was een echte volksvriend en mens. Hij genoot
van het leven en ging regelmatig op uitstap bij zijn vrienden
en kennissen om een babbeltje te slaan. Hij had een groot
en warm hart voor zijn familie, buren en vele vrienden. De
“lochting”, die er altijd met veel orde bijlag, en zijn dieren op
de kleine boerderij lagen hem nauw aan het hart.

Zijn ontspanning vond hij o.a. vooral in het lezen van
honderden boeken en het sportgebeuren in het algemeen
volgde hij op de voet.

Zijn eenvoud, zijn stille tevredenheid en zijn werkzaamheid
bekleedden een belangrijke plaats in zjn leven. Als
vrijgezel leefde hij samen met zijn zuster Leona op de
Jagerij. Na het overlijden van moeder heeft Leon samen
met Leona nog vele gelukkige jaren gekend. Na een korte
opname in het ziekenhuis,is hij eigenlijk onverwachts, naar
God teruggekeerd. Nonkel Leon zal door Leona en door de
naaste familie heel sterk gemist worden. Wij bidden tot de
Heer, dat het beeld van Leon, dat hij nalaat, intens mag
voortleven in zijn naaste familie en ruime vriendenkring.
Neem hem op Heer, in Uw liefde en dat Leon bij U en zijn
allerliefsten het geluk mag vinden zonder einde.

H. Amelberga, bid voor hem.




