Geloofd zij Jezus-Christus !

Gedenk in uw gebeden de ziel
VAN

Beatrix VANDERMAELEN

WEDUWE VAN
Emiel MORRE
geboren te Opbrakel, den 8" Januari 1868 en er
godvruchtig overleden den 3" November 1948,
voorzien van de Sacramenten der stervenden. —
Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart en
andere godvruchtige genootschappen.

Wij leven op aarde, maar we zijn er niet gekomen
om te blijven. Wij zeggen alle dagen in ons gebed :
« Onze Vader, die in de Hemelen zijt ! » Het leven
is een reis naar het eeuwig Vaderland : de Hemel.

Daarom heeft de dood van den rechtvaardige
niets dat doet vrezen ; hij is kostbaar in de ogen
van God; hij eindigt de arbeid, hij voltrekt de
zegepraal, hij is de deur des levens en de overgang
tot de eeuwige rust.

Te midden van het koortsig gewoel van de tijd
leefde de duurbare overledene in stilte en vrede.
In nederigheid en eenvoud bracht zij haar dagen
door. Zij was gelukkig, vol dankbaarheid voor de
oprechte genegenheid die zij ondervond. Zo is zij
stil voorbijgegaan op deze aarde, maar ook die
stille levens zijn verdienstelijk in de ogen van God.

Beminde kinderen, kleinkinderen en gij allen die
mij bemint, ik dank U voor uw trouwe zorgen,
onderwerpen wij ons aan Gods H. Wil, 't is de
enige weg die leidt tot geluk en vrede; en bidt
allen voor de rust van mijn ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

C. De Cubber-Baudisco, Opbrakel.
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Mejuffer Emilie MORRE,
Mejuffer Florine MORRE,

kinderen en

MORRE-MAES,

Mijnheer en Mevrouw Achiel

kleinkind,

Mejuffer Bertha MORRE,
Mijnheer en Mevrouw Victor MORRE-VANDEN BOSSCHE en

kinderen,
De families VANDERMAELEN en MORRE,

danken U voor uw blijken

van kristelijke genegenheid.




