Indien wij gestorven zijn met Christus,
dan zullen wij ook met Hem leven. Tim. 2,11,

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Omer VAN DER SEYPEH

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine VAN DEN BOSSCHE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 5 november

1912 en er godvruchtig overleden op 17 augustus

1971, gesterkt door de Genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Wie de dierbare overledene heeft gekend,
draagt het mooie beeld van een eenvoudig en
rechtschapen man, liefderijk en vol toewijding
voor echtgenote en kinderen. Het dagelijks werk,
de bekommernis en zorg voor zijn dierbaren, zijn
sprekende bewijzen van zijn oprechte liefde en
tevens de mooiste herinneringen aan de dierbare
echtgenoot en goede vader die is heengegaan. Voor
zijn evenmens was hij vriendelijk en steeds
bereid tot dienstbetoon daarom werd hij door
allen bemind en geacht.

Dan is ook voor hem de zeer zware beproe-
ving aangebroken... in de volle levenskracht tot
volledige rust gedwongen. Hij heeft het lijden
stil en met onderwerping aanvaard, hopend dat

het ecns beter zou gaan. God heeft de stille
wens van zijn hart vervuld met Zijn eeuwige
vreugde.

Dierbare echtgenote, uw liefde en zelfverge-
ten zorgen waren de zoetste troost en opbeu-
ring in het lijden. Wij waren samen zeer ge-
lukkig. Dank voor al wat gij voor mij hebt ge-
daan_ God alleen kan uw oposffering naar waarde
schatten, Mijn heengaan is geen scheiding voor
immer, in gebed blijven wij bij God verenigd.

Dierbare kinderen, dank voor uw genegenheid
en oprecite kinderliefde. Vergeet vader niet in
gebed en weest een steun voor moeder.

Dierbare familie, dank voor uw dienstvaar-
digheid en opbeurende bezoekjes.

Bid de 4 akten voor de overledene.

T

De families VAN DER SEYPEN, VAN DEN
BOSSCHE, STERKI en MASSEZ,

danken U voor de blijken van deelne-
ming in rouw en gebeden.

drukk. de rijck-dubelloy zottegem




