TOT VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw Irma VERPLANCKEN

weduwe van

de Heer Leon ROMAN

geboren te Etikhove op 21 oktober 1899 en
onverwacht aan onze liefde onttrokken te
Maarke-Kerkem op 2 februari 1988 om in de
vrede van de Heer te worden opgenomen.

Het plotse heengaan van moeder heeft ons
diep aangegrepen en, zoals ieder afscheid van
een dierbare, doet het ons pijn ; maar tevens
zijn we dankbaar voor al wat we met haar
gedurende zovele jaren mochten meemaken.

Haar geloof en godsvrucht waren de grond-
slag, waarop ze met vader haar gezin gebouwd
had. Haar werkzame inzet was de stuwende
kracht rond dewelke gans het familieleven
draaide. Haar karaktersterkte was een steun
en een houvast voor allen in moeilijke ogen-
blikken.

We zullen haar missen, maar als gelovige
mensen weten we dat de liefde over de
grenzen van de dood reikt en dat we in gebed
mei elkaar verbonden blijven, dat de dood de
overgang is naar een leven bij de Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, we kregen de gelegenheid niet
echt van elkaar afscheid te nemen. Maar dit
is niet het voornaamste. Wat telt is wat we
van elkaar bewaard hebben. Gij waart mijn
fierheid en mijn vreugde. Weest gij ook verder
trouw aan wat ik u steeds heb voorgehouden
en vergeet vader en mij niet in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden, dank voor
uw vriendschap en uw medeleven. Eens brengt
de Heer ons opnieuw samen in Zijn Rijk.

Moeder van de Heer, wees haar voorspraak
bij uw Zoon !

Heer en Mevrouw Emiel ROMAN - DE ROOSE,
kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Gentiel ROMAN - ROMAN,
kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Andre ROMAN - BAUWENS,
kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Paul ROMAN -
VAN HAUDENHUYSE,
kinderen en kleinkinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen ;
De families VERPLANCKEN, DE WAELE,
ROMAN en THIENPONT.

Gevoelig voor uw blijken van genegenheid,

uw deel ing en uw gebed

dankt U de familie.

NAMIS op zaterdag 26 maart 1988, om 18 u. 30.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




