1.
BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

MARCEL VERPOEST

weduwnaar van Mevrouw
Maria GHEENENS

geboren te Etikhove op 15 januari 1900 en
godvruchtig overleden te Ronse op 25 mei 1987,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Hoe lang een leven ook mag zijn, toch komt voor elke
mens eens de dood, niet als het einde van alles, maar
als de grote overgang naar het andere leven, naar de
eeuwigheid. Daarom vervult droefheid ons hart, bij dit
heengaan van onze goede vader. Zijn moed, zijn werk-
zaamheid, zijn eenvoudige vriendelijkheid met allen,
zijn voor ons een goed voorbeeld om na te volgen.

Vader kende nog een gelukkige oude dag, omringd
door de genegenheid van zijn kinderen, tot wanneer met
de ouderdom, ook de laatste ziekte kwam en het af-
scheid van zijn geliefde thuis. De beste zorgen moch-
ten niet meer helpen en vader verdween onder ons.
Moge de Heer hem de eeuwige rust schenken.

Dierbare kinderen en voornamelijk mijn lieve klein-
kinderen en achterkleinkinderen, een lang samenzijn
maakt deze scheiding nog pijnlijker en zwaarder. 1k
dank U voor uw troostende zorgen en vriendelijke aan-
wezigheid, die voor mij een troost en een steun waren.
Bidt nu voor mijn zielerust.

Beste familie en vrienden, gedenk mij verder in uw
gelovig gebed.

Rouwleiding DEVOS Tel. 21.37.40

Heer en Mevrouw Roger VERPOEST-DE PESSEMIER, kinderen, en

kleinkinderen,
Mevrouw Hermes VERPOEST-DEVOS, kinderen en kleinkinderen,

De families VERPOEST, DREELINCK, GHEENENS en BAUWENS,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




