Ik ben de Verrijzenis en het Leven
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De Heer Maurice VINDEVOGEL
echtgenoot van
Mevrouw Justine DE WAMBERSIE

geboren te Wannegem-Lede op 10 oktober 1910

en in de Heer ontslapen te Oudenaarde op

12 januari 1992, gesterkt door de sacramenten
der zieken.

Heer, onze goede vader was onze troost.
Gij roept hem tot U. Diep bedroefd doch
zonder morren onderwerpen wij ons aan
Uw aanbiddelijke Wil.

Maurice was een eenvoudig, stil en goed
man, een goede echtgenoot en zorgzame
vader. Zijn leven was een onafgebroken
plichtsbetrachting, een edelmoedig zelf-
vergeten.

Toen een slepende kwaal zijn sterk gestel
ondermijnde, heeft hij met veel geduld,
de ongemakken en smarten verdragen.

Beminde echtgenote, met spijt moet ik u
verlaten. Meer dan 50 jaar lang hebben
wij wel en wee samen gedragen. lk dank
u voor alles wat gij voor mij zijt geweest.
Moge de Heer uw troost en sterkte zijn in
deze grote beproeving.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen...

gij weet wat ik voor u allen ben geweest.
Ik dank u voor uw genegenheid en zorgen,
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
Houd mijn gedachtenis steeds levendig in
uw hart.

Blijven wij verenigd door wederzijds
gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Justine DE WAMBERSIE
en kinderen, danken u voor uw gebed
en blijken van deelneming.




