" Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam,
onvindbaar zijn Uw wegen ' (kerklied)

T

Dankbaar aandenken aan Mevrouw

Yvette VUYE

echtgenote van de Heer Roger BOURGOIS

geboren te Ronse op 4 september 1932, en er na een
smartelijk ongeval overleden op 16 maart 1992.

Onverwacht is Yvette ons ontvallen. Een pijnlijk
ongeval bij haar thuis heeft haar aan de liefde van
haar man, haar kinderen, kleinkind en familie ontrukt.
Wij staan verstomd, geslagen, omgeven door vele vra-
gen. Waarom ? Hoe moeten wij verder ? Hoe zullen
wij haar gedachtenis in ere houden ?

Temidden van onze droefheid zijn wij dankbaar
voor al het goede dat wij van haar mochten ontvan-
gen: haar inzet op het werk en thuis, haar blijmoedig-
heid en levensoptimisme, haar eenvoudig en oprecht
geloof.

In alle omstandigheden was zij de bereidwillige
helpster van mensen, die op haar beroep deden. Haar
woord was zalvend, niet kwetsend. Ook door dit ge-
geven voorbeel zal zij velen tot steun en bemoediging
blijven.

Met haar kunnen wij bidden :
' Want mijn Herder is de Heer :
nooit zal er mij iets ontbreken.
Hij leidt mij in het rechte spoor
omwille van zijn naam.
Al moet ik door donkere dalen,
ik vrees geen kwaad ...
In het huis van de Heer, wil ik wonen
tot in lengte van dagen ". (ps. 23)

Roger BOURGOIS, haar echtgenoot;

Heer en Mevrouw Yves BOURGOIS-DERAEDT Marina,
haar kinderen;

Mejuffer Aurelie BOURGOIS,

De families VUYE-DONCKERWOLCKE en
BOURGOIS-COUCHEMENT

haar kleindochter;

danken U voor uw gebed en uw medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.
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