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Ter herinnering aan de dag waarop wij samen
eucharistie gevierd hebben voor

MEVROUW

Anne-Marie WARNELLE

echtgenote van de Heer Léon DE TEMMERMAN,

geboren te La Louviere op 6 januari 1932

en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouwe-
ziekenhuis te Oudenaarde op 2 augustus 1988.
Gesterkt door de ziekenzalving.

Als iemand sterft

en ze heet je vrouw,

dan luistert je ziel

naar wat ze nog zeggen wou

nu je 't samenleven

na bijna veertig jaar herschikken moet.

Er zijn niet meer haar woorden,

haar kracht, haar moed,

haar verborgen vechten.

De slinger van de klok in huis

is zachtjes blijven hangen

op een onverwacht moment in het bestaan.

Als iemand sterft

en ze heet je moeder,

dan voelt je ziel de pijn

van het afgesneden zijn.

Het verleden wordt weer wakker
en je kinderziel vertelt

over de immer zorgende hand.
Ze leerde je doen en laten
stevig zelf in handen nemen

en over zoveel grote en kleine zaken

in je eigen kroost

hielp ze verder waken.

Telkens als je op het heelal was uitgekeken
maakte thuiskomen haar intens tevreden.

Als iemand sterft

en ze heet je grand-maman,
dan mist je ziel de richting
waar zij je leerde naar kijken.
Immer nawuiven aan het venster
en fierheid over wat hoort

heeft ze de kleinkinderen

zo vaak voorgetoond.

Als zo iemand sterft

dan hangt de weemoed over het leven.
En in de tuin van morgen

bloeien moeders bloemen

niet meer als vroeger.

Haar leven lijkt heen

als in een ademtocht

en in een waas

schijnen betere dagen.

Doch van aan de overkant

blijft haar blik op ons rusten.

De dankbare herinnering klopt verder
in onze harten nu.

De families
DE TEMMERMAN, WARNELLE,

danken U van harte voor de blijken van
genegenheid en gebed.

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




