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Dankbaar aandenken aan

de heer
' Het verlies was er al voor het einde,
M IC h 6' Watt@z het verdriet voor het afscheid kwam
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
geboren te Ophasselt op 22 februari 1927 en Maar als we je bezochten elke keer
overleden te Opbrakel op 7 oktober 2011. dan was er steeds die glimlach weer.

weduwnaar van mevrouw Paula Cougé

Je mag nu slapen, ga in vrede,
Jij hebt nu genoeg doorstaan.
We hebben voor je rust gebeden
al laten we je niet graag gaan.
Nooit zullen we vergeten,

Namis in de parochiekerk te St.-Lievens-Esse i ;
wie je was en wat je deed.

op zaterdag 10 december 2011 om 19 uur.

De familie dankt u voor uw medeleven.
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