Het is een spijtig kwaad

dat al wie moeder heet

ons steeds te vroeg verlaat;

maar zachter wordt dit leed

voor wie zijn hart naar ‘t licht
naar ‘t land van moeder richt. L.V.

Dankbaar gedenken wij
in onze gebeden

Mevrouw

Weduwe van de heer Ghislain DE ZUTTER.

Geboren te Ophasselt op 28 augustus 1928 en
godvruchtig overleden in het R.V.T.
te Opbrakel, op 24 januari 2001,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De families

Wynant, De Zutter, De Mulder en Maes
danken u voor de blijken

van deelneming in hun rouw.
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Liefste moeder,

met uw handen vastgestrengeld in onze handen
Zijt gij zachtjes van ons heengegaan. Die han-
den, moeders handen ! Wat hebben die voor ons
gedaan ! Als kinderen werden wij zachtjes
gestreeld, als groter wordende kinderen met
wijze hand geleid en dan later bij het oprichten
van ons eigen huis waren er weer die handen die
met ervaring en wijs inzicht alles ten goede leid-
den. Uw handen, moeder, waren het uiterlijk
beeld van uw liefde en bezorgdheid voor uw
kinderen en kleinkinderen. Hoe vreugdevol was
het jaarlijks allen samen nieuwjaar te vieren
bij u thuis, hoe fijn was de zondaagse bijeenkomst
waar wij allen vertelden en vooral naar u luis-
terden. Hoeveel mooie kunstwerkjes hebt gij met
die handen van u gemaakt en dan weer met veel
vriendschap anderen met dat handwerk geluk-
kig gemaakt. En toen gij ziek geworden zijt en
niet veel meer wist te zeggen, waren er weer die
handen die uitdrukten wat niet meer over uw lip-
pen kwam. Liefste moeder, dank voor alles wat
gij met veel geduld en wijsheid hebt voorge-
leefd. Moeder, wij vergeten u niet.

De namis heeft plaats in de St.-Mattheuskerk te
Vloerzegem op zaterdag 17 februari 2001 om 18 uur.




Diliette Wynant
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