Daar huivert onweerstaanbaar iets
in 's mensen merg en midden,
dat hemelwaarts de zielen haalt,
dat knielen doet en bidden.

t
BID VOOR DE ZIELERUST

G. GEZELLE

van de Heer

FLORENT YSEBAERT

weduwnaar van Mevrouw
ALBERTINA COLYN
geboren te St-Kornelis-Horebeke op 15 april 1902 en

godvruchtig overleden te Ronse op 23 december 1984,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Wat zal ik in eeuwigheid zijn? Een akte van
liefde, zo klein en zo groot, zo nederig en zo ver-
heven, voor Hem die zo ver af is en toch zo na“j.

L. Christine

Hij was een goede wijze man, die trouw z'in
opdracht heeft vervult. Zijn dood was een heenga~n
na volbrachte taak. Het Kerstfeest heeft hij cp
deze wereld niet meer mogen beleven. We vertrou-
wen er op dat hij het heeft mogen vieren in volko-
men geluk bij God

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen ik hield zo van U. Blijf aan mij den-
ken. ij allen, mijn verwanten en vrienden, bid
voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse

Heer en Mevrouw André VERBEURGT-YSEBAERT,

Heer en Mevrouw Jean-Paul VANHOOLANDT-VERBEURGT,

Cris en Wendy VANHOOLANDT,

De families YSEBAERT, CHEVALIER. COLYN en VANDENBULCKE,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




