Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen !

i BID VOOR DE ZIEL VAN 17
Mﬁnheer

RENE YSEBAERT

echtgenoot van Mevrouw
Eveline DE BIE
geboren te Schorisse,

de 11 Maart 1919 en, tengevolge van een ongeval
overleden te Ronse, de 20 October 1954.

God alleen weet wat eenieder van ons nuttig en
zalig is en waarom Hij aan eenieder een verschillend
einde laat overkomen.

’s Morgens, voor de dag aanbrak, was deze jonge
man moedig opgestaan en van huis weggereden om
voor het onderhoud van zijn gezin te gaan werken. Een
half uur later, lag hij, tengevolge van een aanrijding
met zijn moto, levenloos langs de baan... Dit plotse-
ling en pijnlijk afsterven betekent dan ook, niet alleen
het verlies van de kostwinner voor vrouw en kind,
doch het brengt vooral diepe verslagenheid en_droef-
aeldd in eigen gezin en familie en bij allen die hem

enden.

De dood die overal loert en niemand spaart, geeft
ook de mens zalige lessen : hij leert ons dat wij iedere
dag, ieder ogenblik, kunnen geroepen worden om
alles in_Gods handen neer te leggen ; hij leert ons dat
buiten God alles wegvalt en dat alleen werken van
geloof waarde hebben.

Gelukkig en wijs is daarom de mens die gedurende
ziin leven leert te sterven, want sterven is voor de
mens de hoogste en gewichtigste daad. Daarom als
het morgen is, slaat een goed kruis over uzelf en over
uw dag en denkt dan dat gij niet zeker zijt tot’savonds
nog te leven : weest altijd bereid.

Duurbare echtgenote, hard is voor u deze slag en
onze plotselinge scheiding ; denk er nu aan dat alleen
een kristelijk leven blijvende waarde heeft en zor,

t
voor de kristelijke opvoeding van ons Kind. Gelxefge

ouders, broedersen zusters, laten wij ons in deze pijn-
lijke omstandigheden onderwerpen aan Gods ondoor-
dringbare raadsbesluiten.Bidt allenveel voor mij en ook
voor u zelf, want het gebed is een bron van geloof en
alleen het geloof brengt redding en troost.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!
De 4 akten. 12 j. afl.

Mevrouw René YSEBAERT,
geboren Eveline DE BIE;

Mijnheer Marc YSEBAERT;

De familién YSEBAERT, DE TEMMERMAN,
DE BIE en ASSEZ,

danken voor uw gebeden en blijken van
kristelijke deelneming.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem




